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van het wegrennende dier. Soms dacht

- der met kind, twee keer slechts de staart

Uit het leven

Door Peter Brusse

Miep en Moppie,
neushoorns

Nico van Strien wist alles van de Suma-
traanse neushoorns. Hij zwierf samen
met zijn vrouw Tineke Vijf jaren door
het oerwoud en identificeerde aan de
hand van de voetsporen 39 soorten.

Nico van Strien, op 7 februari op 61jarige
leeftijd overleden, gold als een van ’s we-
relds meest gezaghebbende kenners van
de Aziatische neushoorn, met name van
de met uitsterven bedreigde Sumatraan-
se neushoorn. Vijf jaar lang zwierf hij, sa-
men met zijn vrouw Tineke, door onher-
bergzaam oerwoud in Sumatra. Hij leg-
de 3.816 km te voet af, hakte paden door
het struikgewas, trotseerde tijgers, oli-
fanten en beren, maar zag slechts drie
keer een neushoorn: een keer een moe-
der met kind, twee keer slechts de staart
van het wegrennende dier. Soms dacht
Tineke: ‘Waar doen we hiet allemaal
voor? Maar hij hield vol. John Lukas, de
president van de International Rhino
Foundation, zei: ‘Zonder twijfel konden
de Sumatraanse en Javaanse neushoorn
overleven dankzij Nico’s grote kennis,
passie en visie.” Hij maakte gipsafdruk-
ken van voetsporen en kon zo 39 soorten
identificeren, die hij namen gaf als Miep
en Moppie. Hij kon leven op bessen en
planten, maar was ook de levensgenie-
ter die zijn eigen bier en wijn maakte. -
Hij legde de laatste hand aan een uitge-
breide atlas van zoogdieren in Zuid-Oost
Azié; waarvoor hij gebruik maalkte van
zijn unieke verzameling reisverhalen
van missionarissen, ontdekkingsreizi-
gers en ambtenaren. Hij zette zichin
voor het behoud van de tapir in Maleisié
en bestudeerde de vieermuis in Malawi.
Hij was een getalen-
teerd schilder en te-
kenaar en liep vrij-
wel altijd - ook in
het oerwoud - 0p
teenslippers of blote
voeten.

Hij werd geboren
in Etterbeek, Belgié,
waar zijn vader, ecn
boerenzoon uit Zee-
land, werkte voor

bedrijf, zijn moeder
v was lerares. Zij ver-
Nico van Strien huisden naar Enk-

1946-2008 huizen. Op zijn 17de
Bioloog . ging hij biologie stu-

: ; deren aan de VU, be-
studeerde de kiekedief en kwam terecht

"op de afdeling Natuurbeheer van de Uni-
versiteit van Wageningen. Iemand vroeg
of hij belangstelling had voor de Suma-
traanse neushoorn, een kleine, harige

neushoorn, die in tegenstelling tot de
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overleven dankzij Nico’s grote kennis,
passie en visie.” Hij maakte gipsafdruk-
ken van voetsporen en kon zo 39 soorten
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ter die zijn eigen bier en wijn maakte.
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breide atlas van zoogdieren in Zuid-Oost
Azié; waarvoor hij gebruik maakte van
zijn unieke verzameling reisverhalen
van missionarissen, ontdekkingsreizi-
gers en ambtenaren. Hij zette zich in
voor het behoud van de tapir in Maleisié
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‘op de afdeling Natuurbeheer van de Uni-

versiteit van Wageningen. lemand vroeg
of hij belangstelling had voor de Suma-
traanse neushoorn, een kleine, harige
neushoorn, die in tegenstelling tot de
grotere Javaanse neushoorn twee
hoorns heeft. Hij las er alles over en koos
het immense reservaat Gunung Leuser
bij Atjeh als werkterrein. Zij woonden in
een hut zonder water en elektriciteit,
drie dagen lopen van de bewoonde we-
reld. Hij bleek een geboren woudloper,
kende de gevaren en Tineke was nooit
bang. Nico slaagde erin aan de hand van
de voetsporen de neushoorn te beschrij-
ven. In Sumatra leven nog maar 200 tot
250 neushoorns. Stropers verkopen de
hoorns als aphrodisiac en medicijn.

Na vijf jaar werd hij docentaan het
Trainingsinstituut voor Natuurbeheer
in Bogor op Java en trok hij met studen-
ten de bossen in. Hij was geliefd bij we-
tenschappers, dragers op expeditie en
ambtenaren op ministeries.

Hij promoveerde in 1985 en ging als
zodloog naar de universit eit van Malawi.
Hij raakte er gefascineerd door vleer-
muizen die hij bij honderden ving, be-
schreef en losliet. Azié en de neushoorn
bleven trekken, het gezin ging naar
Doorn. Als codrdinator Azié van de Inter-
national Rhino Founation reisde hij veel,
verzamelde hij gelden in en zette in Su-
matra in het oerwoud een zelfontwor-
pen ‘breeding station’ op, waar nu vijf
neushoorns de kans krijgen hun plicht
te doen. Nico sloeg zelf elke paal in de
grond. Ook zijn oudste zoon werd bio-
loog, de tweede studeert geologie. Hij
was een gedreven, maar bescheiden
man en verzamelde meer dan vijthon-
derd neushoornbeeldies.
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